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Orgelspel 
 
Woord van welkom – door de ouderling van dienst 
 
Stilte 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
(allen staan) 
 
Bemoediging en groet  
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,  
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,  
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 
V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, 
Van Jezus Christus, onze Heer. 
A: AMEN  
 
(allen zitten) 
 
Verbindende woorden 
 
Lied: 25: 2,4,6 
Vers 2 – zanggroep + gemeente neuriën 
Vers 4 – liedtekst uitgesproken door de gemeente (melodie gaat door) 
Vers 6 – zanggroep + gemeente neuriën 
 

 
 



4 God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden ’t zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 
wie Hem ned’rig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 
 

6 Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
’t allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wandelen moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal ’t gezegend aardrijk erven. 
 

Smeekgebed  
(bij Rosj Hasjana/Joodse Nieuwjaar, uit: Sytze de Vries, Bij gelegenheid I) 
 
Onze Vader, onze Koning,  
tegen U hebben wij gezondigd.  
Geen andere koning hebben wij dan U,  
wees mild met ons omwille van uw Naam.  
Onze Vader, onze Koning,  
doe ons omkeren en bij U terugkomen;  
vergeef ons en scheld ons onze zonden kwijt;  
wis ze uit, verwijder ze, zodat ze U niet onder ogen komen.  
Verscheur het vonnis, over ons geveld.  
Onze Vader, onze Koning,  
gedenk hoe wij uit stof genomen zijn.  
Schrijf ons in het boek van leven dat goed is;  
schrijf ons in het boek van een nieuwe toekomst,  
van een bestaan in vrede;  
schrijf ons in het boek van vergeving  
en maak groot de kracht van uw volk, uw Messias.  
Onze Vader, onze Koning,  
hoor onze stem en ontferm U over ons.  
Onze Vader, onze Koning,  
aanvaard ons gebed en zend ons niet heen:  
omwille van hen die om uw Naam gedood zijn,  
omwille van hen die stierven  
omdat zij uw eenheid beleden,  
omdat zij uw Naam hebben geheiligd.  
Onze Vader, onze Koning,  
ontferm U, ter wille van Uzelf;  
ter wille van uw grote Naam, wees ons genadig! 
 
 
Lied: 826: 1,2,3 
Vers 1 – zanggroep + gemeente neuriën 
Vers 2 – liedtekst uitgesproken door de gemeente (melodie gaat door) 
Vers 3 – zanggroep + gemeente neuriën 



 
 
2   Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
 waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
 o levenswoord van den beginne? 
 Spreek, woord van vlees en bloed, 

ons aan, 
 o Christus, treed ons leven binnen. 
 
    

 
3 Gij werd een mens, maar zonder 
eer, 

 die in de wereld geen verweer, 
 niets heerlijks had voor mensenogen. 
 Gij woord dat antwoord vraagt, o 

Heer, 
 geef dat wij U herkennen mogen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Deuteronomium 30:11-20 
11De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet 
buiten uw bereik. 12Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor 
ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij 
ernaar kunnen handelen?” 13Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft 
niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons 
bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14Nee, die geboden zijn heel 
dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. 
15Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, 
tussen leven en dood. 16Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw 
God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te 
volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in 
leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het 



land dat u in bezit zult nemen. 17Maar als u hem de rug toekeert en weigert te 
luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te 
vereren, 18dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de 
overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur 
zijn. 19Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen 
leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst 
en die van uw nakomelingen, 20door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te 
gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land 
dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’ 
 
Lied: 334 (2x gezongen door de zanggroep) 

 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: 827 
Vers 1 – zanggroep + gemeente neuriën 
Vers 2 – liedtekst uitgesproken door de gemeente (melodie gaat door) 
Vers 3 – liedtekst uitgesproken door de gemeente (melodie gaat door) 
Vers 4 – zanggroep + gemeente neuriën 
 

 



 

2   God onze toekomst, God is onze 
Vader, 

 Hij is het licht voor onze dagen uit. 
 De hele wereld leeft van zijn 

genade, 
 Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 

3   Abraham heeft Hij eerst zijn woord 
gegeven, 

 dat als een zaad ontkiemde in zijn 
zaad, 

 om zo de toekomst tegemoet te 
leven 

 wanneer de grote oogst te velde 
staat. 

 
4   Ja, wij zijn allen zonen der belofte, 
 kinderen van de dag die komen zal, 
 als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de 

hoogte, 
 roepend van recht en vrede overal! 

 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
Na ‘daarom roepen wij’ : GEEF VREDE, HEER, GEEF VREDE 
 
Mededelingen – door de diaken van dienst 
 
(allen staan)  
 
Zegen 
 
A: (GESPROKEN) AMEN 
 
Collecte bij de uitgang 
 
Orgelspel (terwijl de kerkgangers naar buiten gaan voor het slotlied) 
 
Bij de uitgang liggen verschillende folders vanwege Israëlzondag. Neem er 
gerust eentje mee. 
 
Na het slotlied is er de gelegenheid om de kerkenraad te begroeten. In verband 
met de ‘Kerk op schoot’ viering in Zeddam moet ds. Henriëtte gelijk weg.  
U kunt deze viering meekijken via deze link. Start: 11.30 uur. 
 
 
Lied ‘Er is een stad voor vriend en vreemde’ (Evangelische liedbundel 194) 



 
 
 
Er is een huis om in te wonen 
Voorbij het dodendal 
Er is een vader met zijn zonen 
Zij roepen overal 
  
Ref 
  
 
 
 
 
 

 
Er is een tafel om te eten 
voorbij het niemandsland 
Er is een volk dat wordt vergeten 
Dat volk roept overal 
 
Ref 
 
Er is een wereld zonder grenzen 
zo groot als het heelal 
Er is een hemel voor de mensen 
dat hoor je overal 

 
  



Zegenbede 
 
Moge God ons zegenen met onrust 
over gemakkelijke antwoorden, 
halve waarheden en oppervlakkige relaties 
zodat er diepgang moge zijn in onze harten. 
Moge God ons zegenen met boosheid 
over onrechtvaardigheid, onderdrukking 
en de uitbuiting van mensen 
zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, 
vrijheid en vrede. 
Moge God ons zegenen met tranen, 
te plengen voor hen die lijden door pijn, 
verstoting, honger en oorlog 
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. 
En moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid 
om te geloven dat we een verschil 
kunnen maken in deze wereld, 
zodat we kunnen doen waarvan 
anderen zeggen dat het onmogelijk is 
Amen 
 
(De Franciscaanse zegenbede) 
 


